@ ' Dit sprookje gaat over de Arabische prinses Noura. ' ; a
' Ondanks alle rijkdom om haar heen,

mist zij iets in haar leven. Met hulpvan % * )
haar lichtje dat altijd blijft branden en haar MR M ONE ﬁ
de weg wijst, ontdekt Noura haar talent. . N
Zodra zij danst, voelt zij zich com]oleet 2 : .
Het lich‘cje staat symboo[ voor haar passie nk *
die zij met haar talent telkens weer tot leven Iorengt.

We worden allemaal geboren met talenten A2l % ﬁ g

die we als kostbare geschenken met ons meedragen. ' QS
De ontdekking en ontwikkeling hiervan ARG
kan al van jongs ayc aan by'dragen aan ons ge[uk. D 5 ‘ P

Dit prachﬁg ge'[l[ustreerde verhaal inspireert kinderen en volwassenen op zoek
te gaan naar hun eigen talent.

Anne verzorgt onder haar artiestennaam Gunesh optredens, buikdanslessen,

* mantradanslessen en workshops voor vrouwen. Voor meisjes verzorgt zij verjaardagsfeestjes en tijdens . 2
*kerst- en zomervakanties werelddansdagen. Tijdens deze werelddansdagen gaan we ook knutselen en tekenen. “"“lfwi Gk
Kijk voor meer informatie op : e R

www.buikdanslesamersfoort.nl
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haar talent

Een sprookje in de sfeer
van duizend-en-één-nacht



